
 

  Rupelstreeklied   

 
 

 

 

Ik dank de Rupelstreek 
 

 
Waar drie rivieren samenkomen 

Waar harde werkers samenwonen 
Ooit een weelde van schouwen en schatten van klei 

 

Waar een ‘Rupeldruppel’ een jenevertje is 
Een ‘pjeerd’ een paard ‘ne grune veus’ een kikker is 

Een oase van water groen en rust 
Da’s waar wij fier  op zijn 

 

 
Potjeir was’t goud van deze streken 

 
Waar zijn die schouwen heen 

 

bij de Rupel ,Dijle en Nete 
 

voel jij je nooit alleen …nooit alleen…Ooh 
 

Ik dank de Rupelstreek 
voor de liefde die ik kreeg 
Voor de rust en de warmte 

van dit land van klei en steen 
Ik dank de Rupelstreek 

voor de stilte om ons heen 
Van dit land van groen en water, 

dit land van klei tot steen 

 
Met een scheve toren als baken 

Werd achter  dijken en daken, 
met bloed, zweet, man en macht, dag en nacht gewroet 

Legendes bouwden hier schepen 

Gaven onze Rupelstreken, 
met inzicht en met kracht ons nautisch erfgoed 

 

Wandelen, fietsen langs de dijken 

De Schorre de Slikke en wij 

Wij bouwen samen zonder wijken 

Aan de toekomst zij aan zij…zij aan zij…Ooh 
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Ik dank de Rupelstreek 

voor de liefde die ik kreeg 

Voor de rust en de warmte 
van dit land van klei en steen 

Ik dank de Rupelstreek 

voor de stilte om ons heen 
Van dit land van groen en water, 

dit land van klei tot steen 
 

Samen schrijven wij een nieuw verhaal 
En gaan fier en helder voor de toekomst staan 

Met onze eigen sites, onze eigen taal 

samen groeien samen er voor gaan….Oooh 
 

Ik dank de Rupelstreek 
voor de liefde die ik kreeg 
Voor de rust en de warmte 

van dit land van klei en steen 
Ik dank de Rupelstreek 

voor de stilte om ons heen 
Van dit land van groen en water, 

dit land van klei tot steen 

dit land van groen en water, 
dit land van klei tot steen 

 

Tekst: Toerisme Rupelstreek vzw  Muziek: Jean Bosco Safari & Steven Jacobs 

 
 

Het lied is een weerspiegeling van het gevoel dat leeft in de Rupelstreek. De 

samenhorigheid, het klei- en baksteenverleden, maar ook een kijk naar onze toekomst.  

Het is gecomponeerd naar aanleiding van de opening het toeristisch seizoen Rupelstreek 

2017 en kwam tot stand door middel van een samenwerking tussen verschillende 

partijen. Het resultaat van deze samenwerking is uniek! 

 

Voor de opmaak van dit lied willen wij in het bijzonder volgende personen bedanken:  

Yves, Jacqueline, Renilde, Francisco, Jan, Mariette, Jessie, Annick, Mariette, Jef, Maria, 

Robert, Roger, Eddy, Jef, André, Marijke, Tony, Lucia, Geert, Sara, Olivier, Saskia, Els, 

Tom, Sandy, Chrisje, Chrissie, Rob, Jeroen, Geert, Luc, Axel, Inge, Tom, Stefan, Niki 

Hanneli, Karin, … Zij zorgden allen voor een belangrijke input. 

 

Verder danken we ook Jean Bosco Safari en zijn team om de Rupelstreek zo mooi te 

vereeuwigen in dit prachtige lied.  


